
Op steeds meer plekken in Vollenhove en Klooster zie je ze op straat 
verschijnen: regenbogen. De basisschoolkinderen uit de gereformeerde 
Mariakerk en hervormde gemeente Vollenhove-Sint Jansklooster kregen 
een doosje stoepkrijt met daarop een bemoedigende tekst. Het is voor 
hen niet altijd gemakkelijk, deze tijd. Een tijd waarin alle structuur 
wegvalt en ze hun vriendjes of vriendinnetjes niet kunt zien. Om elkaar 
op te vrolijken en als teken van hoop maken ze mooie regenbogen op de 
stoepen van Vollenhove en Klooster. 

Hieronder een aantal foto's ter inspiratie. Doe je mee? 

 



 



 



 



 

 


