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Bijbelrooster 

 

do. 22 mei Johannes 8,37-47 

vr. 23 mei Johannes 8,48-59 

za.  24 mei Johannes 9,1-12 

zo. 25 mei Johannes 9,13-23 

ma. 26 mei Johannes 9,24-41 

di. 27 mei Psalm 56 

wo. 28 mei Psalm 110 

do. 29 mei Lucas 24,36-53 

vr. 30 mei Psalm 108 

za. 31 mei Handelingen 17,1-15 

zo. 1 juni Handelingen 17,16-34 

ma. 2 juni Handelingen 18,1-11 

di. 3 juni Handelingen 18,12-22 

wo. 4 juni Psalm 61 

do. 5 juni Johannes 7,1-13 

vr. 6 juni Johannes 7,14-24 

za. 7 juni Johannes 7,25-36 

zo. 8 juni Johannes 7,37-52 

ma. 9 juni Lucas 6,39-49 

di. 10 juni Lucas 7,1-10 

wo. 11 juni Lucas 7,11-17 

do. 12 juni Psalm 52 

vr. 13 juni Spreuken 8,1-21 

za. 14 juni Spreuken 8,22-36 

zo. 15 juni Johannes 2,23–3,13 

ma. 16 juni Johannes 3,14-21 

do. 17 juni Johannes 3,22-36 

wo. 18 juni Galaten 1,1-12 

do. 19 juni Galaten 1,13-24 
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Uit de gemeente 
 
Gods zegen voor je huis 
 
Op onze wc hebben we een beschilderd houten bordje met daarop een 
afbeelding van een klein houten huisje met een rieten dak, omringd door 
tropische planten en een palmboom, en daarnaast de tekst: 
 
 Dios bendiga a quien entre a esta casa, 
 proteja al que sale 
 y de paz a quien se quede. 
 
Het bordje heb ik meegenomen uit de Dominicaanse Republiek toen ik 
daar eens was met een groep jongeren voor een bouwproject van World 
Servants. Op de markt zat iemand die zulke bordjes schilderde. De 
vertaling van de tekst luidt als volgt: 
 
 God zegene wie binnenkomt in dit huis, 
 bescherme wie vertrekt 
 en geve vrede aan wie hier verblijft. 
 
Inmiddels is dit alweer het vierde huis waar we dit bordje op de wc 
hebben. Het is een vast onderdeel geworden van ons interieur. Het is 
zelfs zo vertrouwd, dat Alice mij tijdens het schrijven van dit artikel 
kwam vragen: ‘Weet jij waar dat bordje is? Ik ben de wc aan het 
schoonmaken, ik mis het en ik kon het niet vinden.’ Dat kwam omdat ik 
het had meegenomen naar mijn werkkamer om erover te schrijven. 
Als predikant (gezin) verhuizen we vaker dan de meeste mensen. Deze 
zegenwens op het bordje laat ons weten dat God ons huis een thuis laat 
zijn, waar we ook wonen. Hij zegent ons, beschermt ons en geeft ons 

Wat wil de Gereformeerde Kerk Vollenhove voor een gemeente 
zijn? 

De gemeente geeft Gods liefde vorm door een gastvrije, wervende en 
dienende gemeenschap te zijn, die Jezus navolgt en zich laat vullen door 
de Geest. Onze grondslag is de Bijbel.  

We zijn onderdeel van de wereldwijde christelijke kerk. We bieden ruimte 
voor ieders persoonlijke weg met God.  
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vrede. Precies zoals de zegen aan het eind van de kerkdienst elke keer 
zegt. 
Ik hoop dat de tekst van dit bordje voor ieder van jullie thuis ook mag 
gelden. Dat wie bij jou binnen komt zich gezegend mag weten, dat God 
beschermt wie vanuit jouw huis de wereld in gaat, en dat je huis voor 
iedereen een plaats van vrede mag zijn. Je mag God erom vragen in je 
gebed. Hij wil bij jou thuis zijn, zodat jij ook bij Hem kind aan huis mag 
zijn. 
 
 

 

 

 

                 P.M. (i.v.m.) privacy  
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Gemeentekroniek 
 
 Vol van vreugde, dankbaar voor het wonder 
 van het kind dat onze handen dragen, 
 komen wij tot U, o bron van leven. 
 Diep verwonderd weten wij: U kent ons 
 en uw handen, die de wereld dragen, 
 dragen ook de kleinste in ons midden. 
 Door de hoge inzet van uw liefde 
 mogen wij in Christus’ leven delen, 
 open in geloof en vol vertrouwen. 
 
Lied 355:1, 3, 4 bezingt de blijdschap en verwondering over nieuw 
leven. Het is een wonder om te weten dat Gods handen, die sterk en 
groot genoeg zijn om heel zijn schepping te omvatten, ook teder en 
liefdevol genoeg zijn om een pasgeboren baby te beschermen. 
Wanneer een gemeentelid is overleden, wordt er in Het Kerkportaal een 
In Memoriam geplaatst, een levensbeschrijving. Bij de geboorte van een 
kind kan dat nog niet. Want we weten nog niet hoe het leven zal gaan 
verlopen. We kunnen als gemeente alleen onze wensen en hoop delen. 
De wens van een voorspoedig en gezond opgroeien in een liefdevol 
gezin. De hoop op Gods zegen op de levensweg, wat er ook moge 
gebeuren. 
 
Op 26 april is Eva Timmerman geboren. Op het geboortekaartje staat: 
 
 ‘Tienduizend redenen tot dankbaarheid’ 
 Welkom lief meisje! 
 Eva 
 
Eva is dochter van Tom en Irma Timmerman. (Van harte gefeliciteerd en 
we wensen jullie als gezin volop geluk, liefde en plezier toe en bovenal 
Gods zegen. Felicitaties zijn er ook voor oma en opa Karin IJspeerd en 
Marcel Muizelaar. Geniet met en van elkaar. 
 
Graag hoor ik het als u/je te maken hebt met vreugde of verdriet; of me 
wilt spreken, om welke reden dan ook. Ik zie er naar uit om bij u/je 
langs te komen. 
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ds. Douwe Wijmenga 06 5870 0301 – predikant@maria-kerk.nl 
Bezoek van de ouderlingen 
 
Wanneer er behoefte is aan pastorale aandacht – een bezoekje, een 
gesprek, zomaar even bijpraten –, dan kunt u/jij contact opnemen met 
één van de ouderlingen. Dat hoeft niet de eigen wijkouderling zijn, u/jij 
mag zelf een keuze maken. Onze telefoonnummers staan hieronder 
vermeld. 
 
Elsbeth Folkerts  06 3722 7324 
Esther Haasjes  06 2747 0064 
Gert Hulleman  06 2508 7408 
Wouter Verkerk  06 2655 2799 
Geke Winters  06 2259 1251 
Steven Winters  06 5982 7290 

 
Oproep 

 
Ken jij examenkandidaten? Geef het door aan de jeugdouderlingen 
We zetten de examenkandidaten graag in het zonnetje. Een presentje bij 
blij nieuws en een bemoediging bij een bericht van teleurstelling. Daar 
hebben wij jouw hulp bij nodig! 
 
Ken jij een jongere die dit jaar examen doet in het voortgezet onderwijs: 
vakcollege, vmbo (basis- kader- tl), mavo, havo en vwo? Geef dit dan 
door aan de jeugdouderlingen.  
Bij de opgave graag naam, adres en opleiding vermelden. 
 
Jeugdouderlingen Elfriede Lassche 06-44261845 en Rian Kleene 06-
21993219 
 

 
 
 
 
 

mailto:predikant@maria-kerk.nl
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Kerk Open middagen 
 
Wij zoeken vrijwilligers! 
In de zomermaanden van juli tot en met Open Monumentendag in 
september is onze Mariakerk open voor publiek. De mensen kunnen dan 
even de kerk bekijken en/of gaan zitten om tot rust te komen of een 
gesprekje aangaan met de gastpersonen. Wij zijn als commissie Kerk 
Open met en klein groepje. Wij zouden graag wat meer vrijwilligers 
willen hebben, die willen helpen als gastheer of gastvrouw op Kerk- 
Open-middagen, dat zijn de dinsdag- donderdag- en zaterdagmiddagen 
Het is de bedoeling, dat je van 14.00 tot 16.30 uur de mensen ontvangt 
in de kerk en zo gewenst een praatje maakt. Je zult ca. vier keer aan de 
beurt komen in deze maanden. Wil je eerst meer weten hierover, neem 
dan contact op met Guus Nijhuis of Corry van Rosmalen. Wil je ons als 
vrijwilliger helpen geef je dan op bij Guus Nijhuis (tel. 241767, e-mail: 
guusnijhuis@ziggo.nl) 
 

Geen contactmiddag in de 

zomermaanden 

Wij houden deze zomer geen contactmiddagen in de maanden juni, juli 

en augustus. Onze eerstvolgende contactmiddag hopen we te houden op 

donderdag 25 september 2025. 

 

Namens,  

Sietie van der Linde,  

Guus en Joke Nijhuis 
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Jaarrekening 2024 Kerk 
 
De kerkenraad heeft de concept-jaarrekening 2024 in de vergadering 
van 13 mei 2023 behandeld. Op 19 maart j.l. is de concept-jaarrekening 
goedgekeurd door het college van Kerkrentmeesters. Vanaf vrijdag 23 
mei 2025 ligt de jaarrekening gedurende een week bij de 
penningmeester thuis ter inzage voor de gemeenteleden (indien u inzage 
wenst graag een afspraak maken via boekhouder@maria-kerk.nl). 
Reacties kunt u tot 31 mei 2025 sturen aan de scriba (scriba@maria-
kerk.nl) Hierna zal de kerkenraad de jaarrekening 2024 definitief 
vaststellen. Onderstaand is een verkort overzicht van de jaarrekening 
2024 weergegeven: 
  

Baten  

Baten onroerende zaken (kerkgebouw, de Voorhof, 
pastorie) 

€ 13.720 

Opbrengsten uit rente € 6.092 

Vrijwillige bijdragen € 86.416 

Collecten (kerkcollecten en deurcollecten) - Giften € 16.014  

Opbrengsten verjaardagsfonds + concertcie € 1.562 

Totaal € 123.804 

 
 

Lasten  

Lasten kerkelijke gebouwen (kerkgebouw, Voorhof, 
Pastorie)  

€ 16.742 

Pastoraat (predikant, afdrachten aan centrale kas 
predikantstraktementen, preekvoorziening) 

€ 65.242 

Lasten kerkdiensten en kerkelijke activiteiten € 2.987 

Verplichte bijdrage aan andere organen 
(kerkrentmeesterlijk quotum, solidariteitskas, contrib) 

€ 6.226 

Vergoedingen en sociale lasten beheerder, organisten € 6.969 

Kosten beheer en administratie (drukwerk, telefoon, 
wa-verzekering etc.) 

€ 4.565 

Bankkosten, overige lasten en kosten verjaardagsfonds  € 2.974 

Totaal € 105.705 

Operationeel resultaat  € 18.099 

Mutaties aan reserves en fondsen   -/- € 730 
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Positief resultaat naar Algemene reserve  € 17.369 

 

Jaarrekening 2024 Diaconie 
 
De kerkenraad heeft de concept-jaarrekening 2024 van de Diaconie in de 
vergadering van 13 mei 2025 behandeld. Op 31 maart j.l. is de concept-
jaarrekening goedgekeurd door het college van Diakenen. Vanaf 
vrijdag 23 mei a.s. ligt de jaarrekening gedurende een week bij 
de penningmeester thuis ter inzage voor de gemeenteleden (indien u 
inzage wenst graag een afspraak maken via diaconie@maria-kerk.nl). 
Reacties kunt u tot 31 mei 2025 sturen aan de scriba (scriba@maria-
kerk.nl) Hierna zal de kerkenraad de jaarrekening 2024 van de Diaconie 
definitief vaststellen. Onderstaand is een verkort overzicht van de 
jaarrekening 2024 weergegeven: 
  

Baten  

Bijdragen levend geld (diaconiecollecten en giften) € 4.661 

Overige collecten en giften (door te zenden) € 4.493 

Rente € 167 

Totaal € 9.321 

 
 

Lasten  

Kosten kerkdiensten en kerkelijke activiteiten € 47 

Verplichtingen/bijdragen aan andere organen € 506 

Bankkosten  € 249 

Diaconaal werk plaatselijk € 1.610 

Diaconaal werk regionaal/landelijk/wereldwijd € 951 

Afdrachten door te zenden collecten en giften € 4.492 

Totaal € 7.855 

Positief resultaat t.b.v. de Algemene Reserve € 1.466 

 
De kerkenraad 
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ZONDAG 25 MEI 
10:00 uur  Ds. D. Wijmenga, Vollenhove 
oud. v. dienst Geke 
collecte Kerk 
organist  Harry Haasjes 
koster Jan 
b&g Janna en Jenny 
kind&eredienst   Wilma 
autodienst G. Dikken 243948 / H. Roeten 243184 
oppasdienst Fam. v.d. Linde, Schuit 47 
koffie Martin en Hetty 
 
DONDERDAG 29 MEI – HEMELVAARTSDAG – GEZ. DIENST HERV. KERK 
10:00  Ds. W. Bos, Sint Jansklooster 
oud. v. dienst Marcel 
autodienst K. IJspeerd 06 41351052 / G. Weijs 06 47075405 

 
ZONDAG 1 JUNI  
10:00 uur  Mevr. H. Schotanus, St. Jansklooster 
oud. v. dienst Esther 
collecte Diaconie 
organist  Johan Tijssen 
koster Wietze 
b&g Peter 
kind&eredienst Wouter  
autodienst F.J. Weijs 06-51605229 / S. Idzenga 243458 
oppasdienst Sarianne en Hidde Bok 
koffie Hein en Geke 
 
ZONDAG 8 JUNI - PINKSTEREN 
10:00 uur  Ds. D. Wijmenga, Vollenhove 
oud. v. dienst Gert 
collecte Kerk 
organist  Erik Hofstede 
koster Wietze 
b&g Sytze 
kind&eredienst   Anita 
autodienst A. ten Napel 241864 / K. IJspeerd 06 41351052 
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oppasdienst Fam. Dragt 
koffie Sytze 
 
ZONDAG 15 JUNI 
10:00 uur  Ds. C. Sent  
oud. v. dienst Elsbeth 
collecte Diaconie 
organist  Johan Bredewout 
koster Herman 
b&g Janna en Jenny 
kind&eredienst   Gera 
autodienst H. Winters 06 51686658 / M. Pot 243358 
oppasdienst Fam. Verkerk 
koffie Bart en Marja 

 
ZONDAG 22 JUNI - OVERSTAPDIENST 
10:00 uur  Ds. D. Wijmenga, Vollenhove 
oud. v. dienst Elfriede 
collecte Kerk 
organist  Anne Kroeze 
koster Jan 
b&g Boaz en Steven 
kind&eredienst   Karin / Anita 
autodienst S. van Eerde 06-15955942 / W. Winters 241693 
oppasdienst Anke 
koffie Wouter en Ellen 
 
 

 
Autodienst 

Wilt u gebruik maken van de autodienst, dan  
kunt u contact opnemen met de eerst  

dienstdoende chauffeur. U wordt dan opgehaald 

en gebracht.  
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Van harte gefeliciteerd  

 
 
                 P.M. (i.v.m.) privacy 
 
   
  

Een fijne dag gewenst, met degenen die u lief zijn 
 
 
Psalm 139: Heer, die mij ziet zoals ik ben  

 
Heer, die mij ziet zoals ik ben,  
dieper dan ik mijzelf ooit ken, 
kent Gij mij, Gij weet waar ik ga, 
Gij volgt mij waar ik zit of sta.  
Wat mij ten diepste houdt bewogen,  
’t ligt alles poen voor uw ogen.  
 
Doorgrond, o God, mijn hart; het ligt 
toch open voor uw aangezicht. 
Toets mij of niet een weg in mij 
mij schaadt en leidt aan U voorbij.  
O God, houd mij geheel omgeven, 
en leid mij op de weg ten leven.  
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Rubriek: ‘Wat ons bezig houdt!?’ 

 
We hebben de rubriek ‘Wat ons bezig houdt’ in het leven geroepen om 
de dialoog binnen de gemeente te stimuleren. Door met elkaar over het 
geloof en ‘Wat ons bezig houdt’ te praten willen we de verbondenheid 
met elkaar vergroten. 
 
Meld je aan en schrijf je rubriek 
We willen in ieder kerkportaal één verhaal van een gemeentelid of gezin 
terug laten komen. Als je het leuk vind om de rubriek te vullen, kan dat 
door je aan te melden bij scriba@maria-kerk.nl. We hopen dat we 
voldoende aanmeldingen krijgen om deze rubriek levend te houden. Wil 
je wel graag je verhaal delen, maar heb je wat ondersteuning nodig bij 
het schrijven een stuk, kun je daar altijd mij of het scribaat voor 
benaderen. 
 
Inhoudelijke handvatten 
Voor het schrijven van de rubriek hebben we een aantal handvatten 
opgesteld die kunnen helpen bij het vormgeven van je eigen rubriek.  
 

• In welke situatie / omstandigheid bevind je je? 
• Wat houd je bezig / waar loop je tegenaan? 
• Welke bijbeltekst houd je op dit moment bezig? 
• Wat betekent God, geloof of de gemeente / Mariakerk voor je op 

dit moment? 
• Waar haal je kracht uit? 
• Omvang: max 1 A4 

 
Vriendelijke groet namens de kerkenraad, 
 
Steven Winters 
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‘Wat ons bezig houdt!?’ 
 
                 P.M. (i.v.m.) privacy 
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Vorming en Toerusting 
 
Op 15 april jl. was de bijeenkomst over ongewenste kinderloosheid o.l.v. 
ds. Wouter Bos. Dankzij de openhartige en enthousiaste medewerking 
van ervaringsdeskundigen, Else ten Hoeve, Gera en Herman Laarman 
was het een avond met openheid en diepgang. Veel aspecten van de 
vaak doodgezwegen ongewenste kinderloosheid kwamen aan de orde. 
Ds. Bos zette het onderwerp in een Bijbels perspectief, waarbij duidelijk 
werd dat er ook vragen blijven bestaan. In ieder geval wordt 
kinderloosheid in de Bijbel niet verzwegen, maar juist benoemd. Het 
verlangen naar, het ontbreken van, de pijn, de rouwgevoelens gaan het 
hele leven mee. En dan moeten en kunnen we zoeken naar andere 
levensdoelen; het krijgen van kinderen is immers zeker niet ons enige 
doel op aarde. “Moeder zijn” en “vader zijn” blijken niet gebonden aan 
het krijgen van kinderen. Dit werd uitgelegd door Else, Gera en Herman. 
Ieder op hun eigen manier hebben ze hier een weg in gevonden, een 
weg die God met hen gaat. Voor de deelnemers op de avond werd 
duidelijk dat zwijgen over kinderloosheid, denken dat je het niet aan 
mag kaarten, onjuist is en meer verdriet veroorzaakt dan je voor 
mogelijk houdt. Tot slot het gedicht wat door Else werd aangereikt. 
 

“Moeder zonder kind” 
 

Lieve Vader in de hemel mag ik u wat vragen? 
Waarom heeft mijn lichaam ruimte om een kind te dragen? 

Waarom spreekt U in de Bijbel over nageslachten, 
Geldt die opdracht niet voor mij Heer? 

Hoelang moet ik nog wachten? 
Ik voel zoveel moederliefde door mijn aders stromen, 

Maar een “Moeder zonder kind” zijn, breekt mijn hart, mijn dromen. 
 

Kind, 
Ik zie jouw tranen vloeien en jouw lichtje doven, 

Maar geloof Mij, het “waarom” gaat jouw begrip te boven. 
Weet je, Ik heb iets moois bedacht voor jou gebroken leven, 

In Mijn liefde heb Ik jouw Mijn eigen Kind gegeven. 
Zal je van Hem houden, 

Hem met heel je hart ontvangen? 
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Dan zul je ’t zien Hij is de kroon op jouw verlangen. 
 

Kom, begin vandaag, 
Want jij hebt zoveel moois te geven, 

Anders dan jij had bedoeld, 
Maar wel een vruchtbaar leven. 

 
Tekst: Annette Schoonhoven 
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Gereformeerde Kerk Vollenhove 

Kerkgebouw   Bisschopstraat 32 
 
Predikant         Douwe Wijmenga (werkdagen: di-, wo-, donderdag)  

predikant@maria-kerk.nl en tel: 06-58700301 
 
Vergaderlocatie  Kerkelijk centrum “De Voorhof”, Kerksteeg 1, tel. 241181 
 
Beheerder en reserv. Herman en Gera Laarman, Bisschopstraat 46, 

tel. 06-51233901, beheerder@maria-kerk.nl 
 

Kosters   H. Laarman, Bisschopstraat 46 
    W. Winters, R. van Diepholtstraat 2 
    J. Jousma, Jan van Dieststraat 59 
 
Kerkenraad   Kerksteeg 1, 8325 BE Vollenhove 
 
Preses Gert Hulleman, tel. 06-25087408 preses@maria-kerk.nl 
 

Scriba Scriba    Marcel Muizelaar en Karin IJspeerd, Punter 14,   
tel. 06-41351052 scriba@maria-kerk.nl 

 
Kerktelefoon   Hein Winters, Steiger 21, tel. 06-51686658 
 
Ledenadministratie ledenadministratie@maria-kerk.nl 

 
Kerkelijke bijdrage  t.n.v. Geref. Kerk Vollenhove,  

Rabobankrek.no. NL34 RABO 0301 8211 51 of  
ING-bankrek.no. NL76 INGB  0000 9386 79 

 
Boekhouder A. Hulleman boekhouder@maria-kerk.nl adres voor post 

Kerksteeg 1, 8325 BE, Vollenhove. Tel.nr.  06 46594580 
 
Diaconie Bankrekeningnr:  NL77 RABO 0127969217   
 Kerksteeg 1, 8325 BE Vollenhove                                           
Zending   Bankrekeningnr: NL77RABO0127969217 o.v.v zending 

Verjaardagsfonds              Bankrekeningnummer NL34 RABO 0301821151 t.n.v. Geref. 

Kerk Vollenhove     o.v.v.  VERJAARDAGSFONDS  

Website Mariakerk  www.maria-kerk.nl                                               
E-mail webmaster  webmaster@maria-kerk.nl  
Redactie   Aanleveradres kopij: Reling 4 of per e-mail naar: 
Kerkportaal   kerkportaal@gmail.com  
Scipio-app beheer  Rosalie en Martin van der Linde scipioapp@maria-kerk.nl   
    tel. 06 27309029 
 

mailto:predikant@maria-kerk.nl
mailto:beheerder@maria-kerk.nl
mailto:preses@maria-kerk.nl
mailto:scriba@maria-kerk.nl
mailto:ledenadministratie@maria-kerk.nl
mailto:boekhouder@maria-kerk.nl
http://www.maria-kerk.nl/
mailto:webmaster@maria-kerk.nl
mailto:kerkportaal@gmail.com
mailto:scipioapp@maria-kerk.nl
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Het volgende nummer (12) van Het Kerkportaal 

verschijnt op 19 juni 2025 
 

De kopij dient uiterlijk vrijdag 13 juni aangeleverd 
te zijn. Dit kan (bij voorkeur) per e-mail naar kerkportaal@gmail.com, of getypt 

op A4-formaat, lettertype Tahoma 14pt, of in de brievenbus van Reling 4, 
Vollenhove 

 
LET OP: bij te laat inleveren wordt uw kopij geplaatst 

in de volgende uitgave! 
 

 

 
AGENDA  

 

Datum Tijd Activiteit Plaats 

17 juni  19.30 u  Kerkenraadsvergadering De Voorhof 

    

    

 

mailto:kerkportaal@gmail.com

