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Bijbelrooster 
 

*Vanwege het nieuwe kalenderjaar is het volledige bijbelrooster nog niet 
bekend. Voor meer informatie verwijzen we u naar de website van het 
Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap 

 
 

do. 22 febr. Jeremia 17:19-27 

vr. 23 febr. Psalm 27 

za.  24 febr. 2 Petrus 1:1-11 

zo. 25 febr. 2 Petrus 1:12-21 

ma. 26 febr. Jeremia 18:1-12 

di. 27 febr. Jeremia 18:13-23 

wo. 28 febr. Psalm 51 

do. 29 febr. Jeremia 19:1-9 

vr.   1 mrt. Jeremia 19:10-15 

za.   2 mrt. Psalm 19 

zo.   3 mrt. Jeremia 26:1-9 

ma.   4 mrt. Jeremia 26:10-19 

di.   5 mrt. Psalm 102:1-15 

wo.   6 mrt. Psalm 102:16-29 

do.   7 mrt. 2 Petrus 2:1-10a 

vr.   8 mrt. 2 Petrus 2:10b-22 

za.   9 mrt. Psalm 122 

zo. 10 mrt. Jeremia 29:1-14 

ma. 11 mrt. Jeremia 29:15-32 

di. 12 mrt. Johannes 6:1-15 

wo. 13 mrt. Johannes 6:16-29 

do. 14 mrt.  Johannes 6:30-40 

Wat wil de Gereformeerde Kerk Vollenhove voor een gemeente 
zijn? 

De gemeente geeft Gods liefde vorm door een gastvrije, wervende en 
dienende gemeenschap te zijn, die Jezus navolgt en zich laat vullen door 
de Geest. Onze grondslag is de Bijbel.  

We zijn onderdeel van de wereldwijde christelijke kerk. We bieden ruimte 
voor ieders persoonlijke weg met God.  
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Uit de gemeente 
 
Een bede voor elken dag 
 
In de boekenkast van mijn werkkamer staat een heel klein oud boekje, 
met als titel: ‘Een bede voor elken dag’. Het is een gebedenboekje van 
meer dan tachtig jaar oud. Ik weet niet eens meer hoe ik er aan 
gekomen ben. Soms pak ik het er weer eens bij en lees een paar van die 
korte gebedsteksten. 
Voor 22 februari, de dag dat dit Kerkportaal verschijnt, staat er de 
volgende bede: 
 

Genadige God, ik hef mijne oogen vol vertrouwen en verwachting 
tot U op. Laat mij heden in nauwe en teere gemeenschap met U 
mogen wandelen. Uw woord zij mijn licht en Uw genade mijn 
sterkte. In de kracht Uwer liefde wil ik mijn broeders liefhebben. 

 
Allereerst valt natuurlijk de ouderwetse spelling en het gedateerde 
woordgebruik op. Maar inhoudelijk is het heel passend, zo in de 
veertigdagentijd. 
We leven als kerk in veertig dagen toe naar het rijke offer dat Jezus 
bracht aan het kruis op Goede Vrijdag en het wonder van liefde en leven 
dat Pasen is. Dit is een tijd van inkeer en bezinning. 
Ook in onze tijd is God genadig; Hij houdt van ons, niet omdat wij dat 
verdienen, maar omdat zijn liefde zo onvoorstelbaar groot is. Hij wil 
graag dat we de tijd nemen om dicht bij Hem te zijn, in gedachten en 
gebed, maar ook in de dagelijkse dingen die we doen en zeggen. Onze 
dagelijkse levenswandel mag zijn alsof God naast ons wandelt als 
reisgenoot. Dat geeft vertrouwen en verwachting. En daarom kunnen we 
er ook zijn voor de mensen om ons heen en Gods liefde doorgeven. Aan 
‘mijn broeders’, maar natuurlijk net zo goed aan ‘onze zusters’. 
 
De ouderwetse taal van dit gebedenboekje – zoals het klassieke 
‘broeders’ – geeft dat het soms wat zwaar kan aanvoelen. Maar gelukkig 
wordt er ook om de vreugde van geloof gebeden; hoewel weer in statige 
gedragen taal. Het gebed voor een dag later, 23 februari, luidt namelijk: 
 

Mijn Vader, in U wil ik mij verheugen. Ik wil U niet alleen volgen, 
maar ik wil het ook met vreugde doen. Uw wet zij mijn verlustiging 
en Uw wil mijn ware geluk. 
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Wanneer heeft u zich voor het laatst verlustigd? Ik kan het mij voor 
mijzelf niet herinneren, maar ik ben gewoon blij dat ik blij mag zijn dat ik 
ook in deze veertigdagentijd mag weten dat God mij richting geeft in 
mijn leven, dat ik aan Zijn zijde mag gaan, gedragen door Zijn liefde en 
zegen. Daar wordt ik gelukkig van. Hopelijk uit ik die vreugde in mijn 
werk als predikant en in heel mijn leven. Laten we dat samen doen als 
broeders – én zusters. 
 
 
Gemeentekroniek 
 
Jezus zegt over zichzelf in het laatste bijbelboek: ‘Ik ben de alfa en de 
omega, de eerste en de laatste, het begin en einde’ (Openbaring 22:13). 
Hij was er al voordat wij er waren, Hij zal er nog zijn als wij ons leven in 
Gods handen leggen. Maar bovenal is Hij er nu, ons nabij bij vreugde en 
verdriet. We kunnen bij Hem terecht met onze blijdschap en met onze 
zorgen. Christus’ zorgzame aanwezigheid is niet meer dan een gebed 
van ons verwijderd. 
Als gemeenteleden delen we ook met elkaar lief en leed. Gemeente-zijn 
is omzien naar de ander. En daarom is het goed om te delen wat speelt 
in de gemeente. Niet alles kan en hoeft hier genoemd te worden. Laten 
we juist ook meeleven met diegene die liever op de achtergrond blijven. 
 
 
 
 
 
                                 P.M. (i.v.m. privacy) 
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Graag hoor ik het als u/je te maken hebt met vreugde of verdriet; of me 
wilt spreken, om welke reden dan ook. Ik zie er naar uit om bij u/je 
langs te komen. 
 
ds. Douwe Wijmenga 06 5870 0301 – predikant@maria-kerk.nl 
 
 
Bezoek van de ouderlingen 
 
Wanneer er behoefte is aan pastorale aandacht – een bezoekje, een 
gesprek, zomaar even bijpraten –, dan kunt u/jij contact opnemen met 
één van de ouderlingen. Dat hoeft niet de eigen wijkouderling zijn, u/jij 
mag zelf een keuze maken. Onze telefoonnummers staan hieronder 
vermeld. 
 
Egbert Duurkoop  06 5364 9985 
Gert Hulleman  06 2508 7408 
Wouter Verkerk  06 2655 2799 
Geke Winters  06 2259 1251 
Steven Winters  06 5982 7290 
 

 

Save the date! 

GEMEENTEZONDAG: 

ZONDAG 14 juli 2024 

 

 

 

mailto:predikant@maria-kerk.nl


 
 

 

6 
 

Bericht van de kerkenraad 

Namen aandragen t.b.v. openstaande vacatures ambtsdragers  

Van ambtsdrager ouderling Egbert Duurkoop en diaken (preses) Marten 

van Eerde is de termijn verstreken. Beiden hebben vele jaren hun inzet 

getoond voor het kerkenwerk.  

Wij zijn dankbaar dat een aantal van de huidige ambtsdragers hun 

termijn in het ambt verlengen en hun gaven en talenten willen blijven 

inzetten om de gemeente van Christus op te bouwen. 

Met ingang van het seizoen 2024-2025 zijn er (inclusief de nog 

openstaande vacatures) 4 vacatures te vervullen binnen de Kerkenraad. 

Het gaat om 2 vacatures van ouderling en 2 vacatures van diaken.  

De kerkenraad bestaat uit ouderlingen, diakenen, ouderling-

kerkrentmeesters en de predikant. Samen geven zij geestelijk leiding aan 

de gemeente. Een ambtsdrager wordt benoemd voor een termijn van 

tenminste 2 jaar. Normaal duurt een ambtsperiode 4 jaar (uitgezonderd 

de predikant) met de mogelijkheid tot verlenging.   

Diaken 

Diakenen dragen zorg voor (financiële) ondersteuning van onze naasten, 

ver weg en dichtbij. Het kan gaan om het geven van financiële of 

praktische noodhulp of het inzamelen van geld via acties en het 

collecteren in de kerkdienst om een goed doel te ondersteunen. Het 

coördineren en organiseren van deze acties maakt onderdeel uit van de 

werkzaamheden. 

Daarnaast heeft de diaken als ambtsdrager een rol in de kerkdienst (bijv. 

het bedienen van de tafel bij het Heilig Avondmaal en 

verantwoordelijkheid voor de collecte) De diaken is lid van het College 

van Diakenen. Het penningmeesterschap zal o.a. tot één van de taken 

behoren.  

Pastoraal ouderling 

De pastoraal ouderling is lid van het pastorale team. Dit team is 

verantwoordelijk voor de coördinatie en het totaaloverzicht van de 

pastorale zorg voor de gemeente. Ouderlingen bezoeken de 
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gemeenteleden en bieden steun in o.a. moeilijke tijden van ziekte en/of 

bij overlijden. Wij willen omzien naar elkaar. Daarnaast zijn zij betrokken 

bij geboorte, doop, trouw- en rouwplechtigheden. 

De Kerkenraad roept u en jou op om namen van gemeenteleden voor te 

dragen ten behoeve van de openstaande vacatures. U kunt hiervoor tot 

5 maart 2023 een briefje in de collectezak doen of een mail sturen aan 

scriba@maria-kerk.nl met daarop de namen van de voor te dragen 

gemeenteleden. 

Namens de kerkenraad, 

Preses Marten van Eerde    Scriba Marcel Muizelaar en Karin IJspeerd  

 

 
De 40-dagen tijd  

De 40-dagen tijd is intussen gestart en daarbij kunt u en jij gebruik 

maken van een nieuwe vorm van het 40-dagen boekje 2024. Deze is bij 

u en jou aan huis gebracht en ook te lezen via de scipio-app. Op weg 

naar Pasen willen we ons voorbereiden en dit wordt ondersteund door 

het 40-dagen boekje 2024, opgemaakt door Jan en Gerry Klappe. Zij 

maken dit boekje al vele jaren voor een aantal parochies in 

Steenwijkerland en deze keer ‘liften’ wij als Mariakerk met hen mee. Het 

boekje is bedoeld als gids voor onderweg. We hopen dat dit 40-dagen 

boekje voorziet in de behoefte van veel mensen, zowel jong als oud, 

door op een eigentijdse wijze stil te staan bij de veertigdagentijd. Voor 

degene die dit wenst staan er bijbel-teksten van de dag, en voor wie het 

aanspreekt zijn er gedichten en teksten ter bezinning.  

 

 
 
 
 

 

 

mailto:scriba@maria-kerk.nl
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Benefietconcert voor Oekraïne 
Mariakerk Vollenhove  
 
In Oekraïne woedt nu twee jaar een verschrikkelijke oorlog, 
met verwoesting van steden en dorpen. Onze zorgen en 
medeleven gaan uit naar de Oekraïense burgers en vooral 
naar de kinderen die moeten vluchten voor hun veiligheid en 
anderen die achterblijven en in angst leven. Om hen te 
steunen wordt op zaterdag 24 februari een benefietconcert 
georganiseerd in de Mariakerk aan de Bisschopstraat 32 in 
Vollenhove. De opbrengst van de te houden collecte na 
afloop van het concert is voor "Help kinderen in Oekraïne de 
oorlog door". 
 
Medewerkenden aan dit concert zijn het Projectkoor 7even, 
begeleid door Erik Hofstede op de piano en de organist Anne 
Kroeze. Op het programma voor orgel staan werken van o.a. 
Jan Zwart, Cesar Franck, Harm Hoeve en J.S. Bach. Het 
Projectkoor zingt o.a. liederen van Ramses Shaffy, Jules de 
Korte en Queen. 
Bij de uitgang staat een collectebus voor uw gift. Ook 
doneren via Scipio is mogelijk.   
Aanvang: 19.30 uur  
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Nieuwe leden 
 
 
 
 
                                 P.M. (i.v.m. privacy) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Bedankt! 

 
Hierbij willen wij Jaap Marissen bedanken, voor het jaren lang rond           
brengen van het Kerkportaal. 

    
    Jaap bedankt! 
  
    Namens het Kerkportaal team. 
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Alweer 1 jaar ‘Reep van de Week’  

Een jaar gelden werd de ‘Reep van de Week’ geïntroduceerd. Hoog tijd 

dus om even de balans op te maken. 

Deze Reep is inmiddels 22 keer uitgedeeld  Aan kinderen die bekend zijn 

binnen onze kerk maar ook aan kinderen die minder of niet zijn 

verbonden aan onze kerk. De aanleiding was heel verschillend: een 

operatie, herexamen, overlijden van een opa, scheidende ouders, lastige 

gezinssituatie, zieke vader of het starten op een nieuwe school. De ene 

keer werd de Reep bewust in stilte door de deur gedaan. En de andere 

keer zorgden we dat we juist de jeugdige en of zijn/haar ouders troffen. 

Er werd verrast en dankbaar gereageerd door de ontvangers. 

We durven dus wel te stellen dat het een succesvol initiatief is. We gaan 

er dan ook zeker mee door.  

Dus kent u of jij een kind/jongeren die wel een steuntje in de rug kan 

gebruiken? Of verdient hij/zij misschien wel een grote pluim of kunnen 

we hem/haar opbeuren? Bel of app dan met de jeugdouderlingen.  

We willen nog even extra benadrukken dat het geen voorwaarde is dat 

het gezin verbonden is aan de kerk. We willen immers juist ‘kerk in de 

wereld’ zijn.  

Wilt u/jij aangeven om wie het gaat, welke leeftijd, het adres en wat de 

reden is? Dan zorgen wij ervoor dat er wat gebracht wordt. 

Rian Kleene-Hulleman 06-21993219 
Elfriede Lassche-Metselaar 06-44261845 
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Avondmaalscollecte 3-3-2024 
 

Deze maand willen we een collecte besteden aan het werk van het Leger 
des Heils, specifiek de opvangplekken voor slachtoffers mensenhandel. 
 
Op onze kleinschalige Beschermd Wonen locatie is plek voor 
mannen/vrouwen met een verleden van mensenhandel. Denk hierbij aan 
seksuele, criminele of arbeidsuitbuiting. De trauma’s die zij hebben 
opgelopen in hun uitbuitingsperiode zijn zeer heftig.  
Daarnaast speelt er nog allerlei andere (geestelijke) problematiek, 
verslaving, etc. Wat we onze bewoners willen bieden is een veilige plek, 
en de mogelijkheid om te werken aan een nieuw perspectief. Want als 
een ander altijd alles voor jou heeft bepaald en je kon geen kant op, dan 
vraagt dat om een herontdekking van jezelf. Waar kun jíj in bloeien, hoe 
wil jij je leven verder inrichten. En hoe herpak ik mijn dagritme. Dit zijn 
onderwerpen waar onze begeleiders op inzetten. Kortom; het wonen 
vraag tegelijk veel inspanning van onze deelnemers. Daarom zouden we 
het fijn vinden om er af en toe met onze bewoners tussenuit te gaan en 
een ontspannende activiteit te ondernemen. 
De natuur in, barbecue bij een meertje, etc. De opbrengst van de 
collecte zouden we dan ook graag voor dat doel willen gebruiken. We 
zijn dan ook erg dankbaar voor wat u hieraan wilt bijdragen.  
Daarnaast is uw gebed onmisbaar: voor het herstel van de bewoners, 
maar ook voor onze begeleiding. Dank u wel! 
 
 
 

Wereldgebedsdag 
 
De jaarlijkse viering van de Wereldgebedsdag wordt gehouden op 
vrijdag 1 maart  in Woonzorgcentrum Nieuw Clarenberg in 
Vollenhove. Ontvangst met koffie vanaf 18.45 uur. Aanvang dienst 19.00 
uur. Deze viering is voorbereid door vrouwen uit Palestina. Het thema 
voor de viering is: “Verdraag elkaar in Liefde” 
Muzikale medewerking wordt verleend door: Reflection uit Tollebeek 
o.l.v. Jan Bode. 
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ZONDAG 25 FEBRUARI 
10:00 uur  Dhr. J. Smit, Belt-Schutsloot 
oud. v. dienst Karin 
collecte Diaconie 
organist  Johan Bredewout 
koster Herman 
b&g Karin & Marcel 
kind&eredienst Wilma 
autodienst K. Regelink 243218 / S. van Eerde 06-15955942 
oppasdienst Fam. Winters 
koffie Wietze en Margreet 
 
 
ZONDAG 3 MAART – ZITTEND AVONDMAAL 
10:00 uur Ds. D. Wijmenga, Vollenhove 
oud. v. dienst Gert 
collecte Diaconie 
organist  Johan Tijssen 
koster Wietze 
b&g Boaz & Steven 
kind&eredienst   Gera 
autodienst H. Driesen 243141 / H. Winters 243701 
oppasdienst Fam. Verkerk 
koffie Jaap en Greet 
 
 
ZONDAG 10 MAART  
10:00 uur Mevr. I. Swart, Papendrecht 
oud. v. dienst Geke 
collecte Kerk 
organist Erik Hofstede 
koster Jan 
b&g Peter 
kind&eredienst Anita 
autodienst S. van Eerde 06-15955942 / J. Boersma 06-46120639 
oppasdienst Sylvia 
koffie Martin en Sarianne 
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ZONDAG 10 MAART - ZANGDIENST 

19:00 uur  Organisatie zangdienst 
collecte Collecte t.b.v. Kerk 
organist  Johan Tijssen 
b&g Jenny & Janna 
 
 
WOENSDAG 13 MAART – BIDDAG – GEZ.DIENST MARIA KERK 
19:00 uur  Ds. G. J. Röben, Vollenhove 
oud. v. dienst Marcel 
collecte Kerk 
organist  - 
Koster Herman 
b&g Marcel & Karin  
autodienst M. Muizelaar 861020 / H. Driesen 243141 
 
 
ZONDAG 17 MAART  
10:00 uur Dhr. P. Durieux, St. Jansklooster 
oud. v. dienst Steven 
collecte Diaconie 
organist Johan Bredewout 
koster Wietze 
b&g Janna en Jenny 
kind&eredienst Wouter 
autodienst G. Weijs 06-47075405 / E. Duurkoop 241496 
oppasdienst Fam. v.d. Linde 
koffie Hein en Geke 
 
 
ZONDAG 17 MAART – WHATSUP JEUGDDIENST – MARIA KERK 
19:00 uur Ds. Röben, Vollenhove 
oud. v. dienst Elfriede 
collecte Gezamenlijk jeugdwerk 
organist Anne Kroeze + Huisband 
koster Herman 
b&g Martin 
autodienst B. v.d. Velde 243649 / H. Winters 243701 
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Autodienst 

Wilt u gebruik maken van de autodienst, dan  

kunt u contact opnemen met de eerst  

dienstdoende chauffeur. U wordt dan opgehaald 

en gebracht.  

 

 

Van harte gefeliciteerd  

  
 
 
                                 P.M. (i.v.m. privacy) 
 
 
  
 

     
    

Een fijne dag gewenst, met degenen die u lief zijn 
 
 
 
 
Verzegeld 
 
 
Levend Woord 
Oneindig groot 
Levend water, 
Levend brood 
Zoon van David 
Krachtig held 
Vriend die ik bezing 
Blijf het enige wat telt 
Wees mijn zegelring! 
 
Bron: Annelies Mossel – de Kievit 
 

 



 
 

 

15 
 

 
         

 

    

 

   

 

 

Benefietconcert Oekraine 

zaterdag 24 februari in onze 

Mariakerk  

 

Medewerking: 

Opening: Gert Hulleman 

Anne Kroeze -  Orgel 

Projecktkoor 7even  o.l.v. Erik Hofstede  - Piano  

 

De dan 2 jaar durende oorlog in Oekraïne betekent onbeschrijflijk veel 

leed voor de mensen daar. Ons hart en onze gebeden gaan naar hen uit!  

Kerk in Actie geeft via lokale kerken en partnerorganisaties in Oekraïne 

hulp aan de vele vluchtelingen, die op zoek zijn naar veiligheid in de 

buurlanden. De kracht van kerken is dat die overal onderweg 

opvangmogelijkheden hebben. In elk dorp zijn er plekken ingericht voor 

onderdak en wordt er voedsel en kleding uitgereikt.  

Uw steun voor de slachtoffers van het oorlogsgeweld is hard nodig. Met 

uw bijdrage steunt u de noodhulp van Kerk in Actie en krijgen 

vluchtelingen een slaapplaats en een noodpakket met voedsel, zeep, 

handdoek en een slaapzak. 

 

Aanvang:  19.30 uur  

Collecte aan de uitgang  
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Rubriek: ‘Wat ons bezig houdt!?’ 

 
We hebben de rubriek ‘Wat ons bezig houdt’ in het leven geroepen om 
de dialoog binnen de gemeente te stimuleren. Door met elkaar over het 
geloof en ‘Wat ons bezig houdt’ te praten willen we de verbondenheid 
met elkaar vergroten. 
 
Meld je aan en schrijf je rubriek 
We willen in ieder kerkportaal één verhaal van een gemeentelid of gezin 
terug laten komen. Als je het leuk vind om de rubriek te vullen, kan dat 
door je aan te melden bij scriba@maria-kerk.nl. We hopen dat we 
voldoende aanmeldingen krijgen om deze rubriek levend te houden. Wil 
je wel graag je verhaal delen, maar heb je wat ondersteuning nodig bij 
het schrijven een stuk, kun je daar altijd mij of het scribaat voor 
benaderen. 
 
Inhoudelijke handvatten 
Voor het schrijven van de rubriek hebben we een aantal handvatten 
opgesteld die kunnen helpen bij het vormgeven van je eigen rubriek.  
 

• In welke situatie / omstandigheid bevind je je? 
• Wat houd je bezig / waar loop je tegenaan? 
• Welke bijbeltekst houd je op dit moment bezig? 
• Wat betekent God, geloof of de gemeente / Mariakerk voor je op 

dit moment? 
• Waar haal je kracht uit? 
• Omvang: max 1 A4 

 
Vriendelijke groet namens de kerkenraad, 
 
Steven Winters 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

17 
 

‘Wat ons bezig houdt!?’ 
 

 
                                 P.M. (i.v.m. privacy) 
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KIEZEN VOOR VERTROUWEN  
Met elkaar toeleven naar Pasen met behulp van deze projectverbeelding.  
Samen volgen we de weg die Jezus gaat. We luisteren naar de verhalen 
en leren van Jezus. We ontdekken Gods grote liefde voor ons. En ook al 
kunnen we lang niet alles begrijpen, Jezus leert ons op God te 
vertrouwen. Daar mogen we voor kiezen. Dan weten we dat het goed zal 
komen. De verbeelding bestaat uit een golvend landschap van kartonnen 
stroken die elkaar overlappen. De golven verbeelden, naast het 
landschap, het leven waarin altijd beweging zit. Een leven met ups en 
downs. Jezus zelf gaat door onvoorstelbaar diepe dalen, maar kent ook 
hoge pieken met ‘bergen’ van liefde, vreugde en bemoediging.  
In het landschap ontstaan voorstellingen. Voor de kinderen is er een 
mensfiguurtje. Deze mensfiguurtjes gaan elke keer mee naar een nieuwe 
gebeurtenis. Zo gaan de kinderen als het ware mee in de 
gebeurtenissen. 
 
-Wie is Jezus? (Marcus 8:27- 9: 1) 
-Even rusten in Gods licht (Marcus 9:2-13) 
-De beste leerling van Jezus (Marcus 10:35-43) 
-Koning in Jeruzalem (Marcus 11:1-10) 
-Bidden helpt! (Marcus 14:32-43) 
-Toch nog vrij? (Marcus 15:6-15) 
-Het moment van de waarheid. (Marcus 15:22-41) 
-Jezus leeft. Wij leven dankzij Hem (Marcus 16:1-8) 

Het Kruis, achter in de kerk, kunnen we een gebedskruis noemen, net 

als de gebedsmuur. 

U mag uw voorbede op een briefje schrijven en in de gaten van het kruis 
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doen. Een voorbede is bidden voor vragen in jou 

leven, voor jezelf, anderen en de wereld. U kunt in 

de in de dienst uw gebedsintentie rechtstreek in de 

gaten in het kruis steken, deze worden dan niet 

hardop voorgelezen! Als er gebeden zijn die wel 

uitgesproken mogen worden, kunt u in het bakje 

eronder neerleggen. 

In de plantenbak eronder zullen we zaadjes en 
bollen doen. We leggen de vragen en gebeden in 
Gods hand, in het vertrouwen dat het gaat groeien! 
 

We hopen op een fijn project met elkaar,  

namens de Kindernevendienst  

 
Avondmaalsviering Nieuw Clarenberg 
 
Op zondag 3-3-2024 organiseren we een mogelijkheid om het 
avondmaal mee te vieren in Nieuw Clarenberg. Woont u in Nieuw 
Clarenberg of heeft u behoefte om kleinschalig het avondmaal mee te 
vieren, dan bent u van harte uitgenodigd. 
De dienst in de Mariakerk zal digitaal te volgen zijn op een scherm en 
kunnen we gezamenlijk avondmaal vieren. Wees welkom! 
 
Datum: zondag 3 maart  
Tijd: 10.00 uur 
Plaats: Nieuw Clarenberg (restaurant) 
De Diaconie  
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Ouderenmiddag 
 
Onze volgende altijd gezellige ouderenmiddag is op donderdagmiddag 
22 februari van 14.00 – 16.30 uur in de Voorhof.  
Een ontspannen samenzijn met wat kletsen met elkaar, wat eenvoudige 

spelletjes en een kopje koffie en thee. Ook de laatste keer was het erg 

gezellig met z’n twaalven. We stellen hier geen leeftijdsgrenzen aan. 

Denk niet te gauw dat je er te jong voor bent! Je hoeft je niet op te 

geven. Kom gewoon binnenlopen. Behoor je misschien niet direct tot de 

doelgroep, maar lijkt het je ook leuk om erbij te zijn, dan ben je van 

harte welkom. Mocht u graag willen komen, maar geen vervoer hebben, 

dan kunt u bellen met de Diaconale Vriendendienst (Aaltsje Idzenga) tel. 

243458. Zij gaat dan voor u vervoer regelen. 

Wees welkom namens: 

Sietie van der Linde en Guus en Joke Nijhuis 
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Wandelingen 40-dagentijd 
 
De Raad van Kerken Vollenhove - Sint Jansklooster organiseert op zes 
zaterdagen in de 40-dagenperiode voor Pasen, een wandeling in de 
omgeving van Vollenhove. Deze periode is van oudsher een tijd van 
vasten en bewust leven voor alle christenen. We denken in deze tijd aan 
Jezus die opliep met zijn vrienden naar Jeruzalem. Hij ging door bergen 
en door dalen, stap voor stap. We geloven dat Hij nog steeds oploopt 
met mensen door het leven als reisgenoot en wandelmaatje.  
Wij mogen ook stappen zetten naar de ander, naar elkaar luisteren, 
elkaar bemoedigen, stil zijn in het moment en ons bewust worden van 
de weg die Jezus moest gaan. Het is een zinvol gebeuren om zo met 
elkaar een aantal zaterdagen stappen te zetten op weg naar Pasen. We 
wandelen ongeveer een uur, houden een korte meditatie en sluiten af 
met het drinken van een kopje koffie of thee met wat lekkers erbij. 
Spreekt dit je aan? Sluit je dan aan bij het wandelgroepje, ook als het 
maar één keer zou zijn; je bent van harte welkom! Opgeven is niet 
nodig. 
 
Start 9:00 uur vanaf De Burght (Vollenhove). 
 
Data: Zaterdag 17 februari; 24 februari; 2 maart; 9 maart; 16 maart en 
23 maart.  
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Nieuws van Stichting Ankerboeken  
Op de voorjaarsbeurs voor christelijke boeken kwamen we weer een 
aantal prachtige titels tegen die we op voorraad voor u genomen 
hebben. Kom er even naar kijken bij de kraam, maar direct bij ons 
bestellen mag natuurlijk ook.  

• Geloven doe je zo: geschreven door Anne van Olst, predikant uit 

de CGK en nu directeur van de Evangelische Hogeschool in Ede. 

Een prettig lees-en leerboek over de 12 artikelen van het geloof. 

• Een vogel is er thuis: de verzamelde liederen van Ria Borkent, 

wie kent ze niet. Een juweel van een boek met notenbalken, om te 

zingen en te spelen. Een aanrader. 

• De gemeente en jij: ds. S.J. Verheij, over wat de christelijke 

gemeente voor jou kan betekenen en andersom. 

Voor de kinderen:  
• God is om mij heen: ds. Pieter Both, een dagboekje voor 

kinderen van 6-8 jaar. 

• Mijn grote woordzoeker Bijbel: voor kinderen van 5-8 jaar. 

• Maffe meester Daan is een baas en Scoren in blessuretijd: 

leesniveau AVI 5 

• Voor de meiden van 10-14 jaar: Leuke jongens en andere 

ellende door Corien Oranje 

Via het Nederlands Bijbelgenootschap weer nieuwe uitgaven van de NBV 
21! 
Komt u niet op de markt dan kunt u uw bestelling ook telefonisch 
doorgeven aan Arie Ruitenbeek, tel: 0527-243545 en Jan Bijleveld, tel: 
0527-243491. Uw bestelling wordt gratis thuisbezorgd.                                                                                                                                                           
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Gereformeerde Kerk Vollenhove 
Kerkgebouw   Bisschopstraat 32 
 
Predikant         Douwe Wijmenga (werkdagen: di-, wo-, vrijdag)  

predikant@maria-kerk.nl en tel: 06-58700301 
 
Vergaderlocatie  Kerkelijk centrum “De Voorhof”, Kerksteeg 1, tel. 241181 
 
Beheerder en reserv. Herman en Gera Laarman, Bisschopstraat 46, 

tel. 06-51233901, beheerder@maria-kerk.nl 
 

Kosters   H. Laarman, Bisschopstraat 46, tel. 241001 
    W. Winters, R. van Diepholtstraat 2 
    J. Jousma, Jan van Dieststraat 59 
 
Kerkenraad   Kerksteeg 1, 8325 BE Vollenhove 
 
Preses Marten van Eerde, Molenberg 3 tel. 0527-241541 

preses@maria-kerk.nl 
 

Scriba Scriba    Marcel Muizelaar en Karin IJspeerd, Punter 14,   
tel. 06-41351052 scriba@maria-kerk.nl 

 
Kerktelefoon   Hein Winters, Steiger 21, tel. 06-51686658 
 
Ledenadministratie ledenadministratie@maria-kerk.nl 

 
Kerkelijke bijdrage  t.n.v. Geref. Kerk Vollenhove,  

Rabobankrek.no. NL34 RABO 0301 8211 51 of  
ING-bankrek.no. NL76 INGB  0000 9386 79 

 
Boekhouder A. Hulleman boekhouder@maria-kerk.nl adres voor post 

Kerksteeg 1, 8325 BE, Vollenhove. Tel.nr.  06 46594580 
 
Diaconie Bankrekeningnr:  NL77 RABO 0127969217   
 Kerksteeg 1, 8325 BE Vollenhove                                           
Zending   Bankrekeningnr: NL77RABO0127969217 o.v.v zending 

Verjaardagsfonds              Bankrekeningnummer NL34 RABO 0301821151 t.n.v. Geref. 
Kerk Vollenhove     o.v.v.  VERJAARDAGSFONDS  

Website Mariakerk  www.maria-kerk.nl                                               
E-mail webmaster  webmaster@maria-kerk.nl  
Redactie   Aanleveradres kopij: Reling 4 of per e-mail naar: 
Kerkportaal   kerkportaal@gmail.com  
Scipio-app beheer  Rosalie en Martin van der Linde scipioapp@maria-kerk.nl   
    tel. 06 27309029 
 
Diaconale Vriendendienst  Aaltsje Idzenga, tel. 243458 

mailto:predikant@maria-kerk.nl
mailto:beheerder@maria-kerk.nl
mailto:preses@maria-kerk.nl
mailto:scriba@maria-kerk.nl
mailto:ledenadministratie@maria-kerk.nl
mailto:boekhouder@maria-kerk.nl
http://www.maria-kerk.nl/
mailto:webmaster@maria-kerk.nl
mailto:kerkportaal@gmail.com
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Het volgende nummer (9) van Het Kerkportaal 

verschijnt op 21 maart 2024 
 

De kopij dient uiterlijk vrijdag 15 maart aangeleverd 
te zijn. Dit kan (bij voorkeur) per e-mail naar kerkportaal@gmail.com, of getypt 

op A4-formaat, lettertype Tahoma 14pt, of in de brievenbus van Reling 4, 
Vollenhove 

 
LET OP: bij te laat inleveren wordt uw kopij geplaatst 

in de volgende uitgave! 
 

 

 
AGENDA  

 

Datum Tijd Activiteit Plaats 

17, 24 

feb., 2, 9, 

16, 23 mrt. 

09.00 uur Wandelingen veertigdagentijd De Burght 

22 feb. 14.00 – 

16.30 uur 

Ouderenmiddag De Voorhof 

24 feb. 19.30 uur Benefietconcert Oekraïne Mariakerk 

1 mrt. 19.00 uur Wereldgebedsdag Nieuw Clarenberg 
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